2 Korinthe 13:13

13 Degenade van de Heere Jezus Chrisiiis
liefde van Gocen degemeenschayan/met de
Hellige Geestij met u allen. Amen.



2 Petrus 3:18

18 Maar groei in de genadesn kennis van
onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.
Hem zi] de heerlijkheid, zowel nu als in de dag

van de eeuwigheid. Amen.



Efeze 2:4-5

4 Maar God, Die rijk is iharmhartigheid, heeft ons
door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heetft,

> ooktoen wij dood waren door de overtredingen, met
Christus levend gemaagtuit genadebent u zalig
geworden.

4 ButGod'smercyis so abundant, and his love for us is
sogreat,

°> that while we were spiritually dead in our
disobedience he brought us to life with Christ. It is by
God'sgracethat you have been saved



Waarom moest Jezus sterven?

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)
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Jezus overwon de dood: Hij is opgestaan!

Als je zegt dat Jezus Christus jouw Heer is en als je met je hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft
opgewekt, zul je gered worden. (Romeinen 10:9)

Een mens bestaat uit geest,

ziel en lichaam.
1 Tessz

Ons fysieke, natuurlijke lichaam bestaat uit materie.
Via je vijf zintuigen heb je contact met de wereld om

je heen en reageer je erop. Maar het lichaam biedt ook
plaats aan je innerlijk — aan je ziel en je geest. Je lichaam
voert uit wat je ziel en je geest willen.

Onze ziel heeft drie elementen: ons verstand, onze
emoties en onze wil. Daarmee geven we uitdrukking
aan onze persoonlijkheid. Wat je ziel denkt, voelt en
uiteindelijk beslist, voert je lichaam uit. Een mens die
zonder God leeft, laat zich leiden door zijn Ziel.

Zo kan iemand bijvoorbeeld boos worden omdat hij zich
beledigd voelt (emotie), om daarna te besluiten hem de
huid vol te schelden (verstand en wil).

Onze geest is bedoeld om te communiceren met God.
Als je zonder God leeft, heb je ook geen geestelijke
relatie met Hem en kun je Hem ook niet ervaren. Je mist
daardoor Zijn invioed en kracht in je leven. Jezus Christus
heeft door Zijn dood en opstanding de relatie met God
hersteld. Nu is het weer mogelijk om God te leren kennen
en Zijn invioed en kracht in je leven te ervaren.

‘Opnieuw geboren worden'’. Dit betekent dat je God
leert kennen door het offer van Jezus Christus voor jouw
zonden te aanvaarden en door te geloven dat Hij is
opgestaan. Je ontvangt dan Gods Geest, waardoor je weer
met God kunt communiceren en Hij met jou. Door met
God in contact te zijn, groeit de relatie tussen jou en je
Schepper en leer je Hem beter kennen. Jouw leven wordt
mooi en waardevol. Voorwaarde is dat je je afkeert van je
oude leven en dat je je laat leiden door Gods Geest.

levend in
Christus

Lichaam

Allen die door de Geest van God worden
geleid, zijn kinderen van God. romeinen 81
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Romeinen 5:21

21 opdat, evenals de zondals koning) geregeerd
heeft tot de doodzo ook de genadéals koning) zou

regerendoor gerechtigheid tot het eeuwige leven,
door Jezus Christus, onze Heere.



1 Korinthe 15:10

10 Maar door de genade van God ben ik wat ik ben
en Zijn genade voor mij IS niet tevergeefs geweest.
Integendeelik heb mij meer ingespannen dan zij
allen; niet ik echter, maar de genade van God, die
met mij IS



Handelingen 11:21-23

21 Ende hand van de Heerwas met hen en een
groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere.

22 Enhet gerucht over hen kwam de gemeente die in
Jeruzalem was, ter oresn zij zonden Barnabas uit om
het land door te gaan tot Antiochié toe.

23 Entoen hij daar gekomen wamsn de genade van
God zagwerd hij verblild en spoorde hij hen allen aan
om met een hartelijk voornemen bij de Heere te
blijven.




2 Petrus 3:18

18 Maar groei in de genadesn kennis van
onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.
Hem zi] de heerlijkheid, zowel nu als in de dag

van de eeuwigheid. Amen.



1. Christus kennen

..... mogegenade en vrede voor u vermeerderd worden
door de kennis van God en van Jezus, onze Heere
(2Petr.1:2)

Omgorddaarom de lendenen van uw verstand, wees
nuchter en hoop volkomen aj@ genade die u
gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus

(1Petr.1:13)



2. God gaan dienen

10 Laatieder de anderen dienenet de genadegave
zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders va
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11 Alsiemand spreekt dan als iemand die de woorden
van God spreekgls iemand dientdan als iemand die
dient uit kracht die God schenkt; zodat God In alles
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heerlijkheid en d&racht toe, tot in alle
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3. Nederigheid

Wees met nederigheid bekleed, want God keert
Zich tegen d@oogmoedigenmaar denederigen
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